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AGENDA

17 november Techniekochtend groepen 5 t/m 8, groepen 1 t/m 4 vrij
Vanaf 13 november Oudergesprekken

24 november Schoenzetten

5 december Sinterklaasviering

6 december Inloopochtend

21 december Theatervoorstelling alle groepen

21 december Kerstviering op school

22 december Alle groepen om 12.30 uur vrij, start Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari  Kerstvakantie

8 januari Eerst schooldag na Kerstvakantie

10 januari Hoofdluiscontrole

WIST U DAT.....

e Deze week de voorleeskampioenschappen hebben plaatsgevonden
We echt fantastische voorleestalenten op school hebben!

U hierover meer kunt lezen in deze Nieuwsbrief

Deze week de periode van ons schoolfruit weer is gestart

Er alweer veel gezonds en lekker fruit is gebracht

U ook over schoolfruit meer in deze Nieuwsbrief kunt lezen

We wel alvast melden dat we iedere week in Social Schools zetten wat voor fruit de kinderen
krijgen en de hoeveelheid

Juf Christine helaas nog thuis zit met haar gebroken enkel

We haar veel beterschap wensen en hopen dat ze snel ‘weer op de been is’!
Juf Jet met mooi blauw gips rondloopt

Haar enkel gelukkig niet gebroken is

Maar haar achillespees wel opgerekt moet worden

We allemaal hopen dat dit ook goed gebeurt!

Het de laatste tijd erg veel regent

Dit de komende dagen nog zo zal blijven

We veel kinderen met regenlaarzen naar school zien komen

Dit natuurlijk heel slim is!

Ze ook op school lekker pantoffels mogen dragen als ze willen

Dit wel handig is om alleen binnen te doen!




JARIGEN!!

Binnenkort zijn jarig:

15 november Isabella, groep 2

15 november Gijs, groep 2

16 november Pien, groep 3

16 november Toby, groep 5

17 november Feline, groep 4

20 november Thomas, peutergroep
20 november Fenna, groep 5

20 november Julian, groep 7

20 november Noa, groep 8

21 november Vienn, groep 4

22 november Tias, groep 6
Allemaal een fijne dag toegewenst!

KINDERPRAAT

Leerling uit groep 4/5: “Is hier het luizen krabben?”

We heten van harte welkom:
Ciro in de peutergroep
We wensen je een fijne tijd toe bij ons!
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OM EVEN BIJ STIL TE STAAN

Week van Respect en de vlag

Het is u de afgelopen dagen vast niet ontgaan: het vieren van de Week van Respect en de
gebeurtenissen rondom de regenboogvlag.

Zoals in Social Schools werd geschreven, vieren we ieder jaar de Week van Respect. Dit is
een week waarin we bewust stil willen staan bij het thema respect. Dit doen we middels
lesactiviteiten, gastlessen, workshops, voorstellingen etc.

Als sinds de oprichting van de Respect-foundation vieren we dit: het was eerst een dag, maar
na enkele jaren werd het een hele week.

Een aantal jaren geleden kwam er de vraag vanuit de leerlingenraad of wij de regenboog
wilde aanschaffen. In gesprek met de kinderen vertelden zij waarom ze dit belangrijk vonden
en dat ze de vlag dan ieder jaar in de Week van Respect wilden laten wapperen aan de
vlaggenmast van school. Zodoende wappert de vlag al jaren tijdens deze week in de top van
de mast.



De regenboogvlag wordt in de samenleving ook door allerlei groeperingen gebruikt en wij
associéren ons niet direct met één van de groeperingen, maar willen vanuit onze identiteit
en onze missie “leder kind een kans” juist uitstralen dat ieder kind hier welkom is en dat we
voor alle kinderen een veilige omgeving willen zijn waarin ze zich allemaal thuis kunnen
voelen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie, thuissituatie, gezinssamenstelling,
sexuele geaardheid etc. en we daarom de diversiteit omarmen.

In de week van Respect willen we het respect voor onszelf, de ander en onze omgeving
vanuit onze visie, gecombineerd met de opdracht vanuit de wet m.b.t. burgerschapsvorming
(waaronder diversiteit), een extra ‘boost’ geven. Dit gebeurt vanzelfsprekend met een
pedagogisch verantwoorde, leeftijdsadequate aanpak en aanbod en respect.

Van de burgemeester ontvingen we de regenboogvlag van de gemeente cadeau, omdat de
onze was stukgemaakt. Dat was natuurlijk heel fijn! Deze vlag van de gemeente konden we
vrijdagochtend gelijk, samen met de burgemeester, in de mast hijsen.

Echter is er ook een leerling die het zo jammer en verdrietig vond dat onze vlag stuk was, dat
zij zelf een nieuwe heeft gekocht. Olivia, dank je wel! En hoewel de week van respect al
voorbij is, zullen we jouw vlag deze week nog een weekje onder de vlag van het Mozaiek
laten wapperen, lekker in het laatste herfstzonnetje, die samen met de herfstregenbuien,
zorgt voor prachtige regenbogen in de lucht! En dat is en blijft een prachtig en bijzonder
verschijnsel: de regenboog, van oudsher een belangrijk symbool van liefde, trouw en hoop,
voor ons 60k het symbool dat je bij ons mag zijn wie je bent en welkom bent.

Voorleeswedstrijd

In de afgelopen periode hebben we een voorleeswedstrijd gedaan in groep 6, 7 en 8. Hieruit is per
klas één kampioen gekomen. Deze kampioenen, Demi (groep 6), Leanne (groep 7) en Maud (groep
8), hebben afgelopen dinsdag in de grote zaal van de school een prachtig stuk voorgelezen. Alle
kampioenen deden het fantastisch en als winnaar is Leanne uit de bus gekomen! Zij zal onze school
vertegenwoordigen bij de regionale finale, succes Leanne!




